
Nieuwsbrief augustus en september 2018

Midden in de vakantietijd verschijnt deze brief. We doen het wat rustiger aan en 
genieten van onze zomervakantie, wellicht wat minder van de tropische hitte van
de afgelopen tijd.

Tijdens de dienst van 21 juli stond pastoor Erna Peijnenburg stil bij de zieken, bij 
leed dat ons overkomt. Verheugend dat Elly Samsom herstellende is na een 
moeilijke periode en aanwezig was bij deze dienst. Het gaat helaas niet goed met
Bert Fakkeldij, sterkte voor Bert en Mariëtte en kinderen. 

Van het jaarlijkse parochie-uitje een uitgebreid verslag in deze nieuwbrief.
In volgende nieuwsbrief aandacht voor diverse activiteiten. Enkele zijn in deze 
nieuwsbrief genoemd om te noteren in uw agenda.

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

Zaterdag 25 augustus
14e zondag na Pinksteren (16e in de reeks)
Jozua 24,1-2, 14-25; Efeziërs 6, 1-9; Johannes 6, 60-69

Zaterdag 8 september
Geboorte H. Maagd Maria
Micha 5, 1-3; Openbaring 21, 1-7; Lucas 1, 39-45

Zaterdag 22 september
18e zondag na Pinksteren (20e in de reeks)
Wijsheid 1, 1-3; Jakobus 3, 16 -4, 6; Marcus 9, 30-37

Voorwoord bij Eucharistievieringen

25 augustus 
Trouwen is houwen

Trouwen is houwen, dat hoor je soms. Het klinkt niet zo leuk, een bezitterige uitspraak over 
iets wat romantisch klinkt. Maar is trouw wel zo romantisch? Kunnen mensen echt trouw 
zijn? Jozua, die het volk van God na de dood van Mozes het beloofde land mocht 
binnenvoeren, had wat dat betreft geen hoge pet op van het volk. ‘Het lukt u vast niet om 
trouw te blijven aan God’, zei hij doodleuk tegen de mensen, die op dat moment enthousiast 
om hem heen stonden. Stel je voor dat een priester zoiets zou zeggen tegen de mensen die 
op zondagmorgen (of zaterdagavond) nog wél de moeite nemen om naar de kerk te komen. 



Maar Jozua praat gewoon door: ‘Bedenk wel, de Heer is een jaloerse God. Hij staat niet toe 
dat je ook buigt voor anderen.’ Trouw zijn is je houwen aan Eén. Als je elders (ook nog) je 
heil zoekt doe je God te kort en is je geloof niets waard. ‘Dat zijn harde woorden’, horen we 
in het evangelie, ‘wie kan dat aanhoren’? Maar we horen ook Petrus, die het belang van de 
trouw aan God kernachtig verwoordt: ‘Gij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden we
anders gaan?’ 

8 september
Geboorte van de H. Maagd Maria.

Bij het feest van de geboorte van de H. Maagd Maria 
lezen we uit het evangelie over de aanstaande geboorte 
van Johannes en Jezus. Over de geboorte van Maria zelf 
staat namelijk in de bijbel geen verhaal. Zij komt pas in 
beeld als jonge, maar toch volwassen vrouw, die verloofd 
is met Jozef. Maar ach, het vieren van de geboorte, heel 
belangrijk was dat niet in het begin van de kerk. Natuurlijk 
staan in de bijbel de verhalen over de geboorte van Jezus 
(met name bij de evangelisten Lucas en Mattheüs), maar 
wist u dat het vieren van kerstmis pas in de vierde eeuw 
gebruikelijk werd? Het echte belangrijke feest was en is 
Pasen.
Vanuit deze kennis is het eigenlijk best bijzonder dat er 
reeds in de tweede eeuw toch een geboorteverhaal over 
Maria werd opgeschreven, in het zogenaamde proto-

evangelie van Jacobus (een zogenaamd apocrief evangelie, dat wil zeggen dat het niet in de
bijbel terecht is gekomen). We kunnen daarin lezen hoe de ouders van Maria, Anna en 
Joachim, lange tijd kinderloos bleven, net als veel aartsmoeders van Israël. Steeds wordt zo 
benadrukt dat geboorte een wonder is van God, niet een macht die mensen zouden bezitten.
Het verhaal is geschreven uit dankbaarheid voor de geboorte van Maria, de vrouw in wie 
God mens werd. Door haar levensverhaal en wat zij allemaal heeft meegemaakt is Maria 
nog steeds voor veel mensen een bijzondere steun.

22 september 
18e zondag na Pinksteren (20)

Jezus plaatste een kind in hun midden. Een beladen zin vind ik dat, sinds seksueel misbruik 
van minderjarigen iets bleek te zijn dat in onze kerk is voorgekomen. Terwijl ik dit schrijf is het
eind juli. Misschien is op het moment dat de dienst zal plaatsvinden waar deze lezing 
gelezen wordt inmiddels wel het rapport verschenen van de commissie Stevens, die 
onderzoek deed naar seksueel misbruik in onze kerk. Wie weet wat dat ons zal brengen. Ik 
zie uit naar dat rapport en zie er tegelijk tegenop, en in die dubbelheid zullen velen zich 
herkennen.
Wat ik in elk geval in dit alles een beetje boven water kwam is hoe veel mensen zo’n soort 
ervaring hebben meegemaakt. Niet altijd in de kerk. Maar dat het ook in de kerk gebeurde, 
maakte dat mensen deze verhalen soms wél vertelden. Verhalen waar anders over was 
gezwegen. En dat vind ik een verdriet op zich, dat het in zoveel gevallen toch nog steeds 
een taboe lijkt, dat mensen dragen zonder er (genoeg) over te kunnen praten.
Jezus zetten een kind centraal om de leerlingen te laten zien, dat hun gesprek over wie er 
onder hen de belangrijkste was, een verkeerde prioriteit was. 



Ik kan alleen maar hopen dat we kinderen en andere mensen centraal zetten omdat het 
allerbelangrijkste is dat we respectvol en aandachtig met elkaar omgaan. Want ieder mens is
kwetsbaar.

Activiteiten

Alvast noteren in uw agenda
24 oktober bijbelavond bij fam. Leeuwerik
21 november bijbelavond bij mw. B. Dalebout

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten

Parochie-uitje op 1 juli 2018 naar Dordrecht

Het jaarlijkse uitje van onze statie had ook dit jaar weer een tweeledig opzet.
Een bezoek aan de OKK parochie van de H. Maria Maior waar Henk Schoon onlangs als 
pastoor is benoemd en een kennismaking met de stad Dordrecht.

Met 13 personen, waaronder 4 chauffeurs vertrokken wij om 09.00 uur uit Mijdrecht/Wilnis.
Nadat de chauffeurs een parkeerplek hadden gevonden, het was erg druk omdat er ook die 
dag een boekenmarkt was door de hele Voorstraat, waren we toch op tijd voor de mis die om
10.30 begon, opgedragen door Henk Schoon. 

Daarbij vielen een paar zaken op. Ingegeven door de constructie van de kerkzaal wordt de 
mis opgedragen met de rug naar de gelovigen. Het tempo van de gezangen is opvallend 
anders dan bij ons; laten we het voorzichtig formuleren als ‘meer gedragen’. Er zijn geen 
misboekjes. Voor mensen die dat niet gewend zijn levert dat een hele zoekpartij door 3 
missaals. Wij mogen ons verwend beschouwen met onze vrijwel volledige misboekjes bij 
iedere dienst.



Wij werden vriendelijk ontvangen door Rina Homan, bij ons allemaal bekend.
Na de mis was er voor iedereen koffie met koek in de zonnige parochietuin achter de kerk, 
waar we gezellig met Henk, Rina Homan, Erna Bekkering en andere kerkgangers  konden 
praten. Er waren zelfs mensen uit N.Brabant die hier kerkten.
Na de koffie was er een rondleiding door Rina en Erna in de kerk. Hierbij kwam de 
geschiedenis als schuilkerk aan bod, alsmede het bijzonder tabernakel met inwendig een 
draaibare kluis en er werden prachtige oude kazuifels, die al 100 jaar oud waren, te 
voorschijn gehaald die Henk Schoon moest showen. Ze waren nog in goede staat. Jan 
Veldhoen heeft er nog mooie foto's van gemaakt.

Na de rondleiding weer terug naar de tuin, waar we konden lunchen en door Els, Ellen en 
Marriëtte voorzien werden van melk of karnemelk.
Daarna een "korte" wandeling door het warme en drukke Dordrecht. Bij een restaurant vlakbij
de boot genoten we van een drankje en vertrokken we met een rondvaartboot om 15.00 uur 
door Dordrecht. De tocht duurde een uur en het was zeer de moeite waard. De vaarroute 
ging eerst door de stad en toen nog even buitengaats over de Merwede rivier.
Daarna weer terug naar de parochietuin waar we door de dames verwend werden met thee, 
koffie en koek.

Het was een heel gezellige, warme en zonnige dag. Met dank aan Rina, Erna en Henk die 
we nu eens in een ‘echte’ OKK kerk aan het werk zagen.
Ook dank aan de dames die dit georganiseerd hebben, Els, Ellen en Elly, dank jullie wel.

Marijke en Frans Leeuwerik.

Mededelingen

Financiën

Opbrengst collectes:

2 juni € 93,17
16 juni € 65,00
21 juli € 78,73

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2018 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan 
kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:
NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2018.

Collecte 3e kwartaal 2018
De collecte van het 3e kwartaal is bestemd voor de opleidingen in onze kerk. Willen we als 
kerk niet in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit van onze geestelijken
bewaken. We verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed 
kunnen luisteren en op het juiste moment ook het juiste woord spreken; ze moeten 
tochtgenoot van ons zijn en soms ook tegenover. U begrijpt dat de opleiding van geestelijken
en lectoren aandacht en dus ook geld vergt. Voor dat laatste vraagt het Collegiaal Bestuur in 
de collecte van het 3e kwartaal uw bijdrage.



Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft
geen vervoer, belt u dan naar Aad Kruys (0297-282670) Ben van Nieuwmegen 
(0297-289074) of met Karlien Veldhoen. (0297-284561). Zij zijn u graag van 
dienst.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in 
onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van een van 
de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien kent 
u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons 
dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Altaarbloemen, gebedsintenties

Elke viering worden van de altaar bloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
2 juni ging naar pastoor Grete Verheij;
16 juni naar Edwin Vos;
21 juli ging naar Mariette en Bert Fakkeldij en een ander boeket naar Miep 
Bakker;

Gebedsintenties:
Op zaterdag 22 september 2018 voor Janneke Veldhoen, haar jaargedachtenis (overleden 
op 19 september 2017).

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen 
zouden kunnen gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of 
fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: ernapeijnenburg@gmail.com

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: 
bestuur.h.elia@gmail.com
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Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl

Diensten: zie website OKKN.

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur 
dan een email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van 
de bestuursleden.
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